
Beste jongens en meisjes van groep 3 tot en met 8, 
 
Het clubjaar zit er al bijna weer op! 
 
De laatste avond is op 1 mei. Het is de bedoeling om dan met z’n allen 
naar de IJsboerderij Margje, Trekweg 13 in Nijhuizum te gaan. 

 
We kunnen dan een speurtocht op en om de boerderij doen of   
meedoen op de stormbaan en natuurlijk een lekker ijsje eten. 
 
 
Verzamelen achter het dorpshuis om half 7. 
De verwachting is dat we rond half 9 weer terug zijn.  
De kinderen worden weer thuis gebracht. 
 
 

Graag oude kleren aandoen, die vies mogen worden. 
 
Laat je even weten of je meegaat? 
 
Etty, Els, Jitske en Antje 
(clubitheidenskip@gmail.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


