
Intocht Sinterklaas in it Heidenskip 

 

Op 2 december was het dan zover! De intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in it Heidenskip. Kinderen 
en ouders verzamelden op het parkeerterrein van de kerk.  
 
Theo Jolle had de microfoon en hij had gehoord dat Sint en de 
Pieten met de luchtballon zouden komen. Er werd stoepkrijt 
uitgedeeld en de kinderen mochten een kruis tekenen op het 
parkeerterrein. Dan wist Sint waar hij moest landen. Toen het kruis 
klaar was, keek iedereen naar de lucht. Maar we zagen geen 
luchtballon. Dan maar een liedje zingen. Een paar leden van Studio 
begeleidden ons en de sfeer zat er goed in. En terwijl we naar 
boven keken, kwamen er op eens 2 Pieten uit de struiken te voor 
schijn. Ze vertelden dat de luchtballon lek was en dat ze uit de 
mand waren gesprongen. Ze kwamen in de struiken terecht. Wat 
een geluk! Maar waar was Sint? Dat wisten de Pieten ook niet. 
Gelukkig zette Studio in, en zongen we een lied. Na enkele liedjes 
hoorden we geronk van een trekker. Hans de Vries kwam aanrijden 
met een mooie trekker en aanhangwagen. En op die aanhangwagen 
zat Sinterklaas! Hans had hem gevonden en meegenomen. 
Fantastisch, nu konden we naar het Dorpshuis.  
 
Sinterklaas ging met de jongere kinderen naar de kleine zaal. Iedereen stond in het grote boek, Sint 
wist veel te vertellen over elk kind. En iedereen kreeg een hand vol pepernoten van de Piet.  
In de grote zaal was een spel voor de oudere kinderen, samen met 2 Pieten.  
Vervolgens was er een disco met de Pieten en vertrok Sinterklaas weer naar huis. Iedereen bedankt 
voor het komen en het mede organiseren van dit feest, het was weer fantastisch! 

 


